Paaswake 2021
Muziek: Jonathan Kooman
Zang: Lyska van der Elst
Voorganger: ds. Mieke Bregman
Icoon van Stille Zaterdag staat op de liturgische tafel
Stilte
Een lied voor Stille Zaterdag: lied 591: 1, 3,5en 6
Intro op de lezingen
SCHEPPING: Genesis 1: 1-5
Zang: lied 513: 1
UITTOCHT: Exodus 13: 17-22
Zang: lied 362: 1
EEN NIEUW VERBOND, NA DE BALLINGSCHAP: Jesaja 55:1-11
Zang: lied 327
HERSCHEPPING DOOR DE GEEST: Ezechiél 37: 1-10
Zang: lied 608: 3
GEBED
Het licht van Christus,
die in heerlijkheid is verrezen,
moge de duisternis uit ons leven verdrijven.
De nacht is voorbij gegaan
de dag is aangebroken.
De zon der gerechtigheid
gaat over ons op.
INTOCHT VAN HET LICHT
Lyska brengt de nieuwe paaskaars binnen
en zingt lied 593: Licht van Christus
Andere aanwezigen: Heer wij danken U.

We geven het licht aan elkaar door met een aansteekkaarsje.

Zang: lied 600: 1 en 3



HET PAASEVANGELIE: Marcus 16: 1-8 uit Marcus een tijding van vreugde,
de vertaling van Marcus door Marie van der Zeyde

Zang: In de vroege morgen....
(Lied door Lyska aangedragen van Jo Kalmijn-Spierenburg)



