
 

 

Graag wil ik dit jaar bezocht worden:  

Kruis aan wat van toepassing is. 

  zo spoedig mogelijk, dan beter bellen 

  in de maand…………….. 

  maakt mij niet uit wanneer 

 
Mail dit verzoek naar pastoraat@pgtiel.nl, 
Of stuur deze kaart naar: Pastoraat PGTiel, 
Postbus 299, 4000 AG Tiel. 

Bij spoed, bel één van de predikanten: 
ds. Detlef Bohlken 0344-634655, 
ds. Marie Hansen-Couturier 06-06-43824015, 
of zie www.pgtiel.nl/predikanten, of 
SamenKerk infopagina achterin. 

 

 

Uw naam: ……………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………. 

Telefoonnr: …………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………… 

 

Opmerkingen:………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………  

……………………………………………………………… 

mailto:pastoraat@pgtiel.nl
http://www.pgtiel.nl/predikanten


 

 

 

 

In ons hart en in ons huis, 

    de zegen van God. 

In ons komen en in ons gaan, 

    de vrede van God. 

In ons leven, op onze zoektocht, 

    de liefde van God. 

Bij het einde, nieuw begin, 

de armen van God om ons te 

ontvangen, 

    thuis te brengen. 

Amen. 

 

In onze gemeente houden we contact met elkaar op 

verschillende manieren. Meestal spreken we elkaar 

rond de verschillende vieringen en bijeenkomsten. Ook 

zijn er onderling veel contacten en komen we elkaar 

tegen in de stad of waar dan ook. Fijn om op dit soort 

momenten echte aandacht voor elkaar te hebben. Om 

even te luisteren en waar nodig te troosten of te 

bemoedigen.  

Maar soms laat een ontmoeting te lang op zich 

wachten. Of je hebt behoefte aan een wat uitgebreider 

gesprek. Dan is het altijd mogelijk om de predikant te 

bellen of de ouderling aan te spreken. Maar dat is 

misschien niet altijd zo makkelijk. Via deze bezoekkaart 

is het nu mogelijk om uw wens voor een gesprek aan te 

geven. Het lukt misschien niet altijd om direct een 

bezoek te plannen, maar een telefonisch contact lukt 

over het algemeen wel op korte termijn. Daarin kunnen 

dan verdere afspraken worden gemaakt. 


