
OECUMENISCH LEERHUIS TIEL  
 
De Protestantse Kerk Tiel en de Dominicuskerk hebben 
samen een nieuwe opzet gemaakt voor de leden van hun 
geloofsgemeenschappen voor wat voorheen het ‘programma 
Vorming en Toerusting’ heette. Een nieuw samengestelde 
oecumenische werkgroep heeft de opzet bedacht en 
uitgewerkt en de naam LEERHUIS meegegeven. 
  

Michelangelo Buonarroti    1508-1512  
de schepping van Adam 

Dit oecumenisch Leerhuis Tiel wil gelovigen de mogelijkheid bieden te komen tot verdieping van 
geloof:  met elkaar kijken naar de vragen die het geloof voor ieder met zich meebrengt eerder dan 
het geven van kant en klare antwoorden.  
Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht. 
 
De opzet is thematisch:  

- een verhaal uit de bijbel staat centraal  
- in 4 bijeenkomsten van 1,5 uur  
- vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende werkvormen  

wordt er met diverse begeleiders samen naar het verhaal gekeken 
- waarbij steeds de vraag gesteld wordt  naar de betekenis voor de deelnemers 

 
Als thema voor de eerste cyclus van 4 bijeenkomsten is gekozen voor de scheppingsverhalen in 
Genesis: de relatie tussen God en mens. 
 
Het programma voor het voorjaar 2025 ziet er als volgt uit: 

 In de eerste bijeenkomst staat het ‘leren kennen’ van het Genesisverhaal centraal: vanuit de 
oppervlakte gaan we op verkenning naar de diepte van de bijbeltekst.  

 In de tweede bijeenkomst wordt een vertaalslag gemaakt naar de actualiteit en jezelf aan de 
hand van kunst, muziek en literatuur met verschillende werkvormen. 

 Ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd zelf een lied, 
een tekst, een plaat, foto of een kunstvoorwerp te zoeken dat voor hen betekenis heeft in 
relatie met het thema. 
Hierover gaan we met elkaar in gesprek op de derde bijeenkomst. De inbreng van de 
deelnemers wordt aangevuld met de zienswijze van de heilige Franciscus op de schepping. 

 De afsluiting van deze cyclus bestaat uit een ‘huiskamerviering’ met gezamenlijke inbreng 
van elementen uit de drie voorafgaande bijeenkomsten uitmondend  in een gezamenlijke 
maaltijd. 

 
Data en locatie: 

- Bijeenkomst 1 - 20-01-2025 van 19.30-21.00 uur Dominicus parochiecentrum 
- Bijeenkomst 2 - 10-02-2025 van 19.30-21.00 uur Drumptse Hof 
- Bijeenkomst 3  - 10-03-2025 van 19.30-21.00 uur Dominicus parochiecentrum 
- Bijeenkomst 4  - 24-03-2025 van 18.30-21.00 uur Drumptse Hof 

 
Deelname geldt voor de hele cyclus van vier bijeenkomsten. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
Aanmelden bij Mieke van den Besselaar: mvdbesselaar@telfort.nl 
 
We nodigen u van harte uit om deel te nemen. 
 
De oecumenische werkgroep Leerhuis:  
Detlef Bohlken, Peter Minnema, Aad van Dijk, Heleen Schoots, Joke van Winden, Floor Wewerinke en 
Mieke van den Besselaar 

mailto:mvdbesselaar@telfort.nl

